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Couplet 1 
Met carnaval gaon weej os prizzentere 
Dan trekke weej wer in d’n optoch meij 
Weej motte dan wal in de maot marchere 
Mar mien biën die zien zo teij 
Ik kiek mar nar dat mègje daor veuraan 
Daor krieg ik ut biëstig wèrrum vaan 
 
 
Refrein: 
D’n toet vurroêt, nou pak meej vast, ik wil met ow ’n stukske speule 
D’n toet vurroêt, want ’t is nou carnaval 
D’n toet vurroêt, jao met d’n träöt gaon weej d’r saame taegenaan 
Di moeije lach op ów gezicht, ik wil ów zeen en veule  
Daor hoij ik vaan 
 
 
Couplet 2 
Ik ken heur gluef ik al mien ganse lève 
As kiender ginge weej altied op paad 
Een kusje, dat het zeej meej noeits gegève 
Màr dat is nog neet te laat 
Nou zitte weej al zòveul jaor beej de fanfaar 
En weej loere nar elkaar 
 
 
Couplet 3 
Ach mègje ik ben knats op ow gevalle 
Màr pien daat het ’t meej nog noeits gedaon 
Nou wul ik het neet mier gaon verknalle 
Ben neet oêt ’t veld te slaon 
Toch raak ik tèlkes oet de maot 
Mar met Carnaval kan dat gen kwaod 
 
 
 


