
Walse um ellef oor – My Way       

 
Tekst: Pieter Deters 
Muziek: Rafaël Vergara / Bew. Pieter Deters 
 
Couplet 1         
Vroeg in de aovend, rond zeuven oor, de polonaise dendert mar door                               
roëd, gèl en greun as mozaïek, trekt door de zaal ’n schitterend spoor         
ut wuurd al latter ’t is ellef oor, ik hang met mien pilske tegge de moor 
un ander ritme vaan de muziek, dat pakt meej vast, trekt meej nar de  
 
en daan wil ik walsen, dreie in ut rond 
same met ow dansen, zweve bovve de grond    want ut is… 
 
Refrein 
Laat op d’n aovend, daan wil ik walsen 
Laat op d’n aovend daan wil ik dansen 
Zwaaien en zwieren ovver de dansvloor 
Laat op d’n aovend, walsen um ellef oor 
 
Couplet 2 
‘k stoj aan de tap in en hiël lange reej, tien glaze beer die kome vurbeej 
Nag efkus waat drinke daan is ut gedaon, kiek um mej hin waor ziede geej 
Ut is in de verte dat ik ow zeej, ik loep nar ow toe de dansvloor is vreej 
 ‘t licht kumt nar binne ut is volle maon, ik kiek nar ow en geej kiekt nar meej   
 
en daan wil ik walsen, dreie in ut rond 
same met ow dansen, zweve bovve de grond    want ut is… 
 
Refrein: 
Laat op d’n aovend, daan wil ik walsen 
Laat op d’n aovend daan wil ik dansen 
Zwaaien en zwieren ovver de dansvloor  
Laat op d’n aovend, walsen um ellef oor 


